
   spreker: Max Slenter 

wanneer:  dinsdag 14 april 2026   
  van 19:30 tot 21:15 uur

waar:  Pelgrimsherberg Kafarnaüm 
  Servatiusstraat 11 • Vessem

bijdrage € 10,00 • maximaal 12 personen 
aanmelding noodzakelijk: 

info@atelier-st-isaak.nl (of scan QR code)

In het water,
naar het Licht
Een avond over de Doop van de Heer 

en hoe een icoon tot stand komt



Een icoon hangt niet aan de muur om mooi te 
zĳn. Het is een beeld om mee te bidden, een 
praktĳk waarmee oost-orthodoxe christenen 
nog steeds vertrouwd zĳn. Dat het schilderen 
ervan hetzelfde kan zĳn, is een ontdekking op 
zich.
Ik neem je mee in de wereld van de icoon: 
welke symboliek draagt de Doop van de Heer, 
en hoe verbindt dit beeld je als kĳker met 
bĳbel en geloof vandaag? In het tweede deel 
komt voor je ogen een icoon tot stand, van 
grondlaag tot het Licht waar elke icoon naar 
toewerkt. Een inkĳk in ambacht én bidvorm.

Je hoeft geen kenner te zĳn, 
benieuwd zĳn is genoeg.

Aanmelden kan via 
info@atelier-st-isaak.nl 

of scan de QR code 

Max Slenter schildert iconen naar de oost-
orthodoxe traditie en geeft lessen. Sinds 2025 
werkt hĳ vanuit atelier sint Isaak van Nineveh 

www. atelier-st-isaak.nl 


